Broedplaats “Uit je hoofd...”

Tegenwoordig werk ik regelmatig samen met Siemen van der Meulen.
Dat komt doordat we een missie delen.

Onze missie is om in de begeleidingskundige praktijk niet te veel te
praten en de ervaring te laten spreken. De stem, de handen, het lijf, de
houding...Ze geven ons zoveel informatie.

Op vrijdag 28 november bieden we een palet aan ervaringsgericht
gereedschap voor mensen die met mensen werken. Het thema deze
keer is VOLGEN en STUREN.

We gaan ervaringsgericht werken in drie fasen:

1 Check in: ontmoeten, verkennen
2 Verdiepen: uit je comfort, stop met praten, ga voelen
3 Uitdagen: de grens opzoeken, conflicten en spanningsvelden benutten

Los van boeiende werkvormen die je direct kunt toepassen, reflecteer je op je eigen bekwaambheid in
het ervaringsgericht begeleiden. Wat kan voor jou een volgende stap zijn?

Kom naar onze broedplaats om te ontdekken wat jij kunt toepassen, voor jezelf en in je vak. Er
kunnen maximaal 12 mensen meedoen, dus meld je snel aan. Uiterlijk 17 november.

Locatie: Meer Ruimte, Suikerlaan 3 A, Groningen. Parkeren geen probleem.
Vrijdag 28 november van 13 tot 17 uur.
Kosten: 95,- incl. btw, materiaal, koffie, thee en lekkers.

Aanmelden: siemen@siemenvandermeulen.nl of chrisrooijakkers@devoldoendefilosofie.nl

Wellicht tot dan.

Hartelijke groet,
Chris Rooijakkers

T: 06-46308307
E: www.devoldoendefilosofie.nl

W: chrisrooijakkers@devoldoendefilosofie.nl
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